
Colofon Veertigdagenkalender 2022 
 
Sinds 2010 verzorgt de werkgroep Vieren en Vorming van de Raad van Kerken Zeist een 
digitale veertigdagenkalender.  
We sluiten ook dit jaar aan bij het thema van de vespers in Zeist-West.  
Het overkoepelende thema voor deze veertigdagentijd is: "Psalmen".  
 
ASWOENSDAG: "Stof zijt ge en tot stof zult ge weerkeren" en "Ge zijt geschapen naar 
Gods beeld". 
Ieder van ons heeft deze twee kanten van nietigheid en van grootsheid. 
We vinden ze ook terug in de psalmen. 
Psalmen gaan met ons mee in deze 40-dagentijd. 
 
Thema's:  
1. Psalm 142 

(thema van de Aswoensdagviering op 2 maart)  
2. Psalm 4 

(thema van de vesper op 9 maart) 
3. Psalm 13 

(thema van de vesper op 16 maart) 
4. Psalm 146 

(thema van de vesper op 23 maart) 
5. Psalm 107 

(thema van de vesper op 30 maart) 
6. Psalm 126 

(thema van de vesper op 6 april) 
7. Psalm 22 

(thema van de afsluitende vesper/ boeteviering op 13 april  
 
Auteurs van de kalender: 
Stefan Bernhard, predikant Evangelische Broedergemeente Zeist. 
Vincent Duindam, psycholoog / schrijver. 
Humbert Hessen, bisschop Evangelische Broedergemeente. 
Wiel Hoekstra, parochie Sint Maarten. 
Maaike de Jong, predikant Doopsgezinde Gemeente Zeist. 
Anke de Jong-Koelé, Virtus Praktijk, counseling bij zingeving, levensvragen en verlies. 
Pieter en Agnieta Meester, Doopsgezinde Gemeente Zeist. 
Annelies den Ouden, Doopsgezinde Gemeente Zeist. 
Silene Ponstein-Troelstra, Protestantse wijkgemeente Zeist-West. 
Henrike Rook, Doopsgezinde Gemeente Zeist. 
Nelleke Spiljard, pastoraal werker parochie Sint Maarten. 
Joris Vercammen, emeritus Aartsbisschop van Utrecht (Oud-Katholieke Kerk). 
Heleen van de Weerd, Doopsgezinde Gemeente Zeist. 
Denny Zinhagel, predikant Evangelische Broedergemeente Curaçao. 
 
Thematiek en inhoud: Corja Bekius, Jeannette van Andel en Robert Baayen. 
Vormgeving en verzending: Hugo Albers en Kees Manintveld. 
 
Onkosten:  
Het afgelopen jaar hebben we een kleine bijdrage voor de onkosten gevraagd. We hebben 
een ruim bedrag binnen gekregen. Dit jaar willen we daar nog een keer de onkosten van 
betalen en het rest-bedrag overmaken aan Save the Children, ten behoeve van kinderen in 
Afghanistan. 
De komende jaren zullen we dat doel ook kenbaar maken en aan het einde van de kalender 
een bescheiden bijdrage vragen voor de onkosten; het restbedrag gaat dan naar het door 
ons aangegeven doel. 
Als u mensen kent die zich willen aanmelden, kan dat via deze link: 
Aanmelden veertigdagenkalender 

https://pkn-zeist-west.email-provider.nl/link/i2vmnj9utb/qz2pgqaxuz/cfsjnbbbvt/le7z6iekkw/0dduckliek


Psalm 142 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat ik beleef aan dit schilderij van Edvard Munch: 

De man op de brug – 

Hij wil niet voelen de hitte van brandende steden – 

Hij wil niet zien de rode gloed van verzengende bosbranden - 

Hij wil niet horen het kermen van mensen in doodsnood – 

 

EEN LUIDE KREET – van wie? van hemzelf? 

 

“Roepen. SCHREEUWEN is het 

wie roep je, zeggen ze. 

Schreeuw niet zo, jij.  

God roep ik. GOD schreeuwt mijn stem. 

Smeken is het. Klagen, zelfbeklag  

woede om belediging en leugen. 

 

God roep je – je wil aandacht?  

Hij luistert? Antwoordt? Bij Hem 

ben je veilig? Een vader? 

 

Ja om aandacht schreeuw ik. 

En Hij Hoort. Dat geloof ik. 

Dat troost me. Ja Hij zal”. 
 

“Mijn stem naar de Ene, het is schreeuwen, 

mijn stem Naar de Ene, het is smeken, 

zo put mijn hart zich uit 

en richt naar Jou al mijn verlangen. 

Wanneer mij de moed begeeft 

weet Jij waar ik het zoeken moet. 

                                                            

Heel Ps. 142 uit: Enkele regels van Ps. 142 uit: 

Huub Oosterhuis, Gert Bremer, 

150 Psalmen vrij Laat mij maar zingen 

 

Silene Ponstein-Troelstra 



Psalm 142 
 
Uit deze Psalm de verzen 8-10 (De nieuwe Bijbelvertaling): 
Leid mij uit de beklemming, 
dat ik uw naam mag loven 
in de kring van de rechtvaardigen: 
u hebt naar mij omgezien. 
 
Ook wij willen uit de beklemming die we hier en nu ervaren, verlost worden. 
We zien vanuit het duister dat ons omringt verlangend uit naar het licht van 
Pasen. 
Laat ons omzien naar elkaar, zoals God omziet naar ons. 
Laten we, in onze gemeenschap elkaar recht doen. 
Laat ons God die naar ons omziet loven en danken. 
We kunnen danken met woorden uit lied 704 van het liedboek: 
‘Dankt, dankt nu allen God 
met hart en mond en handen, 
die grote dingen doet 
hier en in alle landen. 
Die uit genade ons 
behoudt te allen tijd, 
is hier en overal 
een helper die bevrijdt. 
 
Lof, eer en prijs zij God 
die troont in ’t licht daarboven’. 
 
Wiel Hoekstra 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding: Eigen foto. Gevelsteen in de Duitse stad Görlitz. 
God help!, God heeft geholpen, God zal helpen 



Psalm 142 
 
David verheft zijn stem tot de Heer om erbarmen, de moed ontzinkt 
hem, hij verwacht een valstrik. David roept tot zijn "Schuilplaats" om 
verlossing van zijn vervolgers, om weer omringd te zijn door 
rechtvaardigen. Deze psalm kun je zien als in een serie van jubel door 
jammer tot loflied.  
 
In Ps. 138 looft hij God. In 139 bezingt hij hoe God hem kent en in 140 
gaat het over hen die hem kwaad gezind zijn. In 140 ontmoet hij het 
kwaad en in 141 roept hij om hulp, bejammert hij zijn ellende. In 142 
ontzinkt hem de moed. Dan in 143 geeft hij zich over aan de Ene en in 
144 zingt hij als vanuit een opstanding.  
 
Zien we hier een voorafschaduwing van Christus gang door Palmpasen, 
Gethsemane, de kruisiging tot het "Hij is waarlijk opgestaan" met 
Pasen? 
 
Agnieta en Pieter Meester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding: iStock 



Psalm 142  
 
Het verlangen "naar huis" is een diep verlangen, misschien wel ons 
diepste verlangen. 
Weer gedragen worden door moeder of vader. Je hart veilig uit kunnen 
storten: "mijn nood leg ik open voor Hem". 
De psalmen wijzen de weg naar "mijn schuilplaats", "beveiligd wonen", 
"bestendig geluk aan uw zijde". 
 
Maar we zitten vast "in de engte van ons leven". 
En wie zijn onze "vervolgers" op dit moment eigenlijk? 
Soms zit onze grootste vijand tussen onze eigen oren.  
Onze vaste ideeën, plannetjes en oordelen kunnen onze eigen 
leefwereld tot een benauwde plek maken, waar je niet vaak gelukkig 
bent - en op veel dingen iets aan te merken hebt. 
 
Als we ons hart openen en vriendelijk en flexibel meebewegen met wat 
zich nu aandient, ook als het iets onverwachts of ingewikkelds is, komt 
er meer ruimte om blijmoedig aan te pakken wat aangepakt moet 
worden. 
De wereld meer een thuis te maken - voor onszelf en anderen. 
 
Vincent Duindam 
 
 
“we houden van je”  
met dat kaartje in zijn hand  
is hij gaan slapen.  
  
 
 



Psalm 142 
 
Het gebeurt dat je je klem voelt zitten, precies met wie je bent…  
”Bevrijd mij uit de kerker” (ps. 142,8). 
Wie geeft er nu om mij? Wie geeft er nou werkelijk om mijn ziel, wie ik 
wezenlijk ben? 
 
Mensen bouwen gevangenissen voor elkaar. Gevangenissen van 
verwachtingen die zekerheden veilig moeten stellen. Wat moet ik dan 
als ik niet aan die verwachtingen kan voldoen? Als ik mij zo anders voel 
en weet? Als ik niet in het plaatje pas? Is er dan nog ruimte voor mij? 
 
De vraag alleen al maakt mij bang. Mijn stem stokt in mijn keel. Het is 
alsof mij de adem afgesneden wordt. Er is geen plek voor mij. Wie ik 
ben moet in het donker blijven. Ik lijk veroordeeld tot de spelonk. 
 
Maar kan ik dan wel rekenen op de Eeuwige? De Eeuwige is toch mijn 
schepper en kent mij zoals ik ben. Waar vind ik de mensen die geloven 
in mij? Zoals de Eeuwige in mij gelooft?  
 
Joris Vercammen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding: pixabay 

 



Psalm 142 
 
Soms kun je je zo alleen voelen dat je geen uitweg meer weet. Alles zit 
tegen, niets gaat zoals je hoopt. In je wanhoop kruip je in je schulp. Je 
hebt het gevoel dat niemand je kan helpen en zelfs God lijkt ver weg. 
 
Je zoekt naar een strohalm waar je je aan kunt vasthouden. Waar vind 
je steun als je dreigt te vallen? Bij God, bij de mensen om je heen? Je 
kunt in je schulp blijven en muren ter verdediging bouwen. Durf je hulp 
te zoeken in deze onzekere tijd en de nabijheid van God en mensen te 
aanvaarden? 
 
Kijk eens om je heen naar wie er naast je staat. Vertel je verhaal, deel 
je ervaring en ervaar de rust van gedeelde smart. 
Stap uit je schuilplaats en kijk om je heen. Durf je de wereld met 
opgeheven hoofd aan te kijken? 
 
Anke de Jong-Koelé 
 
 



Psalm 142 
 
Deze Psalm is een gebed van David, toen hij in de spelonk was. 
Bedoeld wordt de spelonk van Adullam (vgl. 1 Samuel 22:1-5; 2 
Samuel 23:13-17). 
Toen vluchtte David voor koning Saul. 
De geschiedenis van Israël komt overeen met de inhoud van deze 
Psalm. Op grond daarvan ook overeen met de strijd van Jezus zelf. 
Gedurende de 40-dagen tijd willen wij dat gedenken. 
 
De dichter van deze Psalm stort zijn hart uit in een jammerklacht. Hij 
voelt zich belaagd en van allen verlaten. 
Maar de woorden in deze Psalm laten ons tegelijkertijd ook denken aan 
de strijd in ons eigen leven. 
Het zijn woorden, die wij nodig hebben als wij ons opgejaagd voelen, 
geïsoleerd, eenzaam, niet opgewassen tegen het kwaad. 
David voelt zich van allen verlaten. Hij kijkt naar "rechts", naar de 
plaats waar de verdediger zou moeten staan. 
Wij belijden, dat Jezus zit aan de rechterhand van God, de Vader. 
David kijkt uit of iemand hem hulp zal bieden, maar "nergens een 
toevlucht voor mij, niemand die hecht aan mijn leven" (vs.5b). 
Maar dan roept hij tot zijn God, smekend. Hij gaat tot de Heer, in de 
wetenschap dat Hij zijn weg kent en weet hoe ellendig zijn lot is. 
Het oog van de Heer heeft hem immers gevolgd. Hij verwacht alleen 
hulp van de Heer, zolang hij nog leeft (vs.6). 
 
NLB 942 vs.2 
 
Humbert Hessen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding: psalmody.net 



Psalm 4 
 
In Psalm 4 trof me het niet aflatende vertrouwen in God, 
ondanks aanvechtingen van binnen en dreiging van buiten. 
Huub Oosterhuis en Gert Bremer hierover: 
 
“Uit mijn afgrond hoor mij roepen: 
geef mij ruimte wijd als de hemel. 
 
Mens, hoe lang nog hou je vast aan  
schijn en noodlot? Kom tot inkeer. 
 
Hij geeft antwoord als je roept. 
Hij geeft ruimte, wijd als de hemel. 
. . . . . . . . . . . . . 
Niet om ’t een of ander roep ik. 
Om een nieuwe aarde schreeuw ik . . .” 
 
“Hoor toch mijn noodkreet! 
En jullie, hoe lang nog schamper je  
om alles wat mij heilig is,  
die zelf rondhangen tussen waardeloze goden. 
Weet dit wel:  
De Ene is een getrouwe welgezind  
en hoort mijn roepen. 
Wees gewaarschuwd voor jullie foute wandel: 
Ga je geweten na en keer terug op je schreden! 
. . . . . . . . . . . . . . . .  
Ik ga liggen en slaap rustig in 
want als veilig thuiskomen is het bij Jou”. 
 
Silene Ponstein-Troelstra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding: nl.freepik 
 



Psalm 4 
  
"Die in nood mij ruimte kan scheppen….hoor mijn gebed". Zoekend 
naar stilte, biddend om uitzicht, gemoedsrust, diepere vreugde, klinkt 
in deze psalm een wirwar van stemmen en gedachten. "Wat gij bedenkt 
in doorwaakte nachten: spreek het niet uit". De vastentijd roept ons bij 
uitstek op om dingen niet te doen, los te laten, om onszelf te beperken, 
om ruimte te maken voor anderen, voor al wat leeft, voor wat wezenlijk 
is. 
Een keuzemenu van paus Franciscus:  
 
Wil je vasten? 
 
Vast van woorden die pijn doen, spreek vriendelijk. 
Vast van droefheid, wees vol dankbaarheid. 
Vast van woede, word vervuld van geduld. 
Vast van pessimisme, stel je open voor hoop. 
Vast van getob, heb vertrouwen in God. 
Vast van klagen, denk na over eenvoud. 
Vast van druk zijn, wijd tijd aan gebed. 
Vast van bitterheid, vul je hart met vreugde. 
Vast van ik-zucht, voel met anderen mee. 
Vast van wrok, laat je verzoenen. 
Vast van woorden, wees stil en luister. 
 
Nelleke Spiljard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding: shannonparish.ie 



Psalm 4 
 
Wat is het warm en weids.  
Ik kijk om me heen, niets dan woestenij, zo ver als het oog reikt.  
Geen mens te zien, ik ben moederziel alleen.  
 
Benauwend alleen.  
Niemand die mij hoort, niemand die mij ziet.  
Maar stil is het niet.  
 
Stemmen in mij bespotten mij en werpen me verwijten toe. 
Ze komen me als vreemd voor. 
Zwarte gedachten trekken me naar beneden,  
de duisternis in, waar het koud is.  
De diepte is onpeilbaar en grenzeloos.  
 
Wie helpt mij uit deze nachtmerrie?  
Wie redt mij uit de klauwen van mijn eigen demonen? 
Wie wekt me met een stem, een blik, een hand op mijn schouder?  
Geen mens te zien, ik ben moederziel alleen. 
 
Dan, plotseling, een Stem. 
"Jij bent mijn geliefde kind,  
sta op, richt je blik naar binnen en 
warm je aan het licht van mijn gelaat." 
 
De kou verdwijnt. 
De vreugde vult mijn hart. 
Langzaam warm ik weer op. 
 
In vrede leg ik mij neer 
En meteen slaap ik in 
Want u, HEER, laat mij wonen  
In een vertrouwd en veilig Thuis. 
 
Maaike de Jong 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding: Christ in the Wilderness, Ivan Nikolaevich Kramskoy 
Meisterdrucke.nl 



Psalm 4 
 
Wie kan ons "die in nood zijn, ruimte scheppen"? En wat kunnen we 
zélf doen? Onze "zinnen zetten op wat schijn is" en "bedrog" geeft geen 
ruimte, maar zet ons klem.  
 
We krijgen het advies om eens "met onszelf te spreken", wanneer we 
op bed liggen. En vooral: "weet dat zwijgen u past”.  
 
Een Arabisch spreekwoord zegt: vóór je woorden je mond verlaten, 
check dan eerst: is het wel waar, is het vriendelijk en is het nodig? Als 
we dit lezen, realiseren we ons dat er best wel wat woorden onze mond 
verlaten die niet aan deze drie criteria voldoen.  
 
Maar stel je nu eens voor dat we nog een stap verder gaan - en dit ook 
op onze gedachten toepassen. Gewoon als experiment. Als je in bed ligt 
en je gedachten gaan alle kanten op. Is wat we nu denken eigenlijk wel 
echt waar, of een (angst)fantasie, is het vriendelijk, ook voor onszelf, 
en nodig?  
 
Dat "biedt ons uitzicht". "Vredig vind ik de rust en de slaap."  
 
Vincent Duindam 
 
 
haar mooiste T-shirt. 
afgekeurd door vriendinnen 
-ze kan het niet aan. 



Psalm 4 
 
Ik roep u, Gij die mij ruimte geeft! 
Psalm 4,1 
 
Schreeuwen. Wanneer je waardigheid wordt geschonden en de 
waarheid van wie je bent wordt geloochend. Dan rest er nog alleen het 
uit te schreeuwen.  
Zoals Jezus in Getsemane.  
 
Zoals mensen die oorlog over zich heen krijgen. Zoals vrouwen en 
mannen die slachtoffer worden van extreme grensoverschrijding.  
Zoals mensen die zich afgeschreven weten. Mensen staan met de rug 
tegen de muur, ze kunnen geen kant meer op: alle levensruimte wordt 
hen ontnomen. Het enige dat nog overblijft is te schreeuwen. Met de 
moed der wanhoop. 
Ook zoals Jezus in Getsemane.  
 

En zoals hij erop rekende dat het niet waar kan zijn dat de echo van de 
schreeuw in een zwart gat zou verdwijnen, zo komt elke eerlijke 
schreeuw tot leven vanuit geloof. Daarom geeft de schreeuw ruimte.  

De Eeuwige bewaart mensen voor onheil. 
De Eeuwige is aanwezig in de ruimte van de schreeuw. 
 
 
Joris Vercammen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding: pixabay 



Psalm 4 
 
In de wereld heerst de schone schijn en de leugen heeft het hoogste 
woord. We worden constant belaagd door allerlei verleidingen en het is 
lastig om daar weerstand aan te bieden. Wie niet beter weet trapt erin 
en wordt meegesleurd.  
 
Wie niet zelf nadenkt en alles gelooft wat hij hoort en ziet wordt een 
slaaf van andermans gedachtengoed. 
 
Wie zichzelf en zijn verslavingen kan stilzetten leert te zwijgen, naar 
binnen te kijken en te onderzoeken.  
 
Offers brengen door bewust dingen niet te doen en vertrouwen dat de 
juiste werkelijkheid zich ontvouwt.  
Zo ontstaat er vertrouwen en rust in jezelf.  
Zo kom je terug bij de bron van je bestaan. 
 
 
Anke de Jong-Koelé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Afbeelding: pixabay 

 



Psalm 4 
 
Wij kunnen niet achteloos voorbijgaan aan het dringend hulpgeroep van 
de Oekraïense president en de vastberaden patriottische strijd van het 
Oekraïense volk tegen de onrechtmatige en onrechtvaardige oorlog in 
hun land. 
 
De schrijver van psalm 4 bepaalt ons vandaag en in deze tijd van 
bezinning juist bij wat meestal de oorzaak is van veel ellende in ons 
leven en door ons leven in de wereld. 
 
Vaak zoeken we vreugde en vrede op de verkeerde plaatsen. "Hoe lang 
nog … is de schijn u lief, de leugen uw leidraad?" (v.3). 
 
Wij denken dat geld, bezit of succes de oplossing is. Maar dat is schijn 
en een leugen. Want volgens David is echte vreugde en vrede alleen te 
vinden in een relatie met God. 
 
Hij alleen is de ware bron van vreugde en vrede. 
Alleen bij Hem is meer vreugde dan in materiële welvaart en luxe, 
hetgeen slechts schijnveiligheid lijkt te bieden. 
 
 
Denny Zinhagel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding: heilige-michael.nl 

 



Psalm 13  
 
Aan psalm 13 beleef ik wat mij bij een kritieke situatie kan overkomen: 
 
gevoel van eenzaamheid, er alleen voor te staan, 
proberen woorden te vinden voor mijn moeite, 
mijn pijn, mijn verdriet en mijn angst daarbij aan te kijken . . . 
en tenslotte komt er rust . . . 
en moed om los te laten, over te geven . . . 
 
Liedboek 13c: 
Hoelang nog Heer, blijft U mij vergeten? 
Hoelang nog laat U uw gezicht niet zien? 
Hoelang moet ik met mijn gepieker nog doorgaan, 
dag na dag verdrietig? 
Hoelang nog doet mijn vijand of hij wint? 
 
Kijk naar mij om, Heer mijn God, geef antwoord, 
geef mij weer uitzicht, zodat ik niet sterf, 
niet sterf als zij mij met z’n allen omsingelen en laten vallen. 
Bespaar me hun gejuich, dat is te erg. 
 
Maar Heer, ik reken op uw liefde, 
uw redding is het enige dat telt. 
Het hamert in mijn hart: 
Hij hielp me en ik zing van Hem: 
Als één mij goed doet, dan is Hij het wel. 
 
 
Silene Ponstein-Troelstra 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding: centreforconsciouscreation.nl/column 



Psalm 13 
 
Hoe lang nog wordt mijn ziel gekweld door zorgen 
en mijn hart door verdriet overstelpt, dag aan dag? 
Hoe lang nog houdt mijn vijand de overhand? 
Woorden vol wanhoop! 
 
Zie mij, antwoord mij, JHWH, mijn God! 
Verlicht mijn ogen, dat ik niet in doodsslaap wegzink. 
Laat mijn vijand niet roepen: "Ik heb hem verslagen", 
mijn belagers niet juichen omdat ik bezwijk. 
 
Woorden vervuld van hoop! 
Heen en weer geslingerd tussen wanhoop en hoop, vertrouwen wij op 
de liefde van God, die ons redding brengt. Wij willen bidden tot de Heer 
die ons verlost van rampspoed. Wij loven en prijzen Hem. Wij danken 
Hem voor Zijn bekommernis met ons. 
 
 
Wiel Hoekstra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding: pe-elia.be 
Onze hulp is in de naam van de Heer 

 



Psalm 13 
 
Edvard Munch is een Noorse schilder, vooral bekend van "De 
schreeuw". 
 
Het leven van de jonge Edvard Munch was een aaneenrijging van ziekte 
en verlies. Angst voor nog meer verlies achtervolgde hem zijn leven 
lang. Voordat het schilderen van een gemoedstoestand begin 20e eeuw 
algemeen werd bij het expressionisme, schilderde Munch al vanuit zijn 
ziel de verlatenheid, de angst, het verdriet. 
 
Dit veel minder beroemde schilderij geeft zowel qua vormgeving als 
qua voorstelling een inkijk in de ziel van de getormenteerde schilder. 
 
Hoe lang nog, Heer, zult U mij vergeten  
Hoe lang verbergt U voor mij uw gelaat? 
Hoe lang nog wordt mijn ziel gekweld door zorgen  
En mijn hart door verdriet overstelpt, dag aan dag? 
 
 
Annelies den Ouden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding: Schilderij Nacht in Saint-Cloud, Edvard Munch 1890 



Psalm 13 
 
Als je je ongelukkig voelt, kun je denken: wanneer ga ik me eindelijk 
weer beter voelen? "Hoe lang nog, hoe lang nog, hoe lang nog?". We 
horen het drie keer in deze psalm. Je kunt je zo ellendig voelen dat 
gesprekken met een hulpverlener nodig zijn, of een pilletje. Maar ook 
als dat niet zo is, kun je het gevoel hebben dat de geur, de kleur, de 
smaak wat uit je leven verdwenen zijn. 
 
Ook als ánderen, "je belagers", je iets aangedaan hebben, kun je 
daaronder lijden. En je er schuldig over voelen, of je er voor schamen. 
Je kunt er niets aan doen, maar toch werkt dat soms zo. Dat kan 
bijvoorbeeld bij seksueel geweld het geval zijn.  
 
Verandering begint diep in jezelf. Als je je hart opent voor de diepste 
grond van je bestaan, kan er weer kracht, licht, vertrouwen je leven 
instromen. Je kunt dan om te beginnen met één persoon praten over 
wat er gebeurd is. En misschien verdere stappen zetten. Ook als het al 
lang geleden is.  
  
 
Vincent Duindam 
 

 
we huilden samen 

de vlekken van je make-up 
staan op mijn T-shirt 

 
 



Psalm 13 
 
Hoe lang nog…? Ach, Heer, verlicht mijn ogen dat ik niet in de 
doodsslaap wegzink. Psalm 13, 4. 
 
"Ergens" leeft God in elke mens. De lichtjes in de ogen verraden de  
Goddelijke energie. De levenskracht straalt naar buiten. De mens leeft 
van Gods adem.  
 
Maar soms wordt mensen de adem afgesneden. De goddelijke bron lijkt 
opgedroogd. Of werd ze drooggelegd? Of is ze verborgen onder 
wildgroei van onkruid? Werd ze gestolen? De lichtjes in de ogen dreigen 
te doven. Wie is die vijand die daar achter zit?  
 
Altijd, of die vijand nu van buiten of van binnen komt, is hij een 
product van de dictatuur van de angst. Angst is een dictator met vaste 
greep, die mensen van hun zachtheid berooft. En van God. Hoe lang 
nog houdt mijn vijand de overhand? (vers 3).  
 
Tot ik mij weer tot mijn zachtheid bekeer. Dát geeft lucht, dát geeft 
licht. 
 
 
Joris Vercammen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding: pixabay 



Psalm 13  
 
Licht 
 
Als je denkt dat er geen weg is 
en je ziet geen uitkomst meer 
zet dan je wankele voetstappen  
voet voor voet neer 
 
Als je denkt dat er geen uitzicht is 
kijk dan op de weg die voor je ligt 
hoe je kleine stapjes kunt zetten 
die je brengen naar het licht 
 
Als je denkt dat je het niet alleen meer kunt 
dan is voor jou mijn grote wens 
dat God naast jou loopt 
en naar je luistert, gewoon als medemens 
 
 
Anke de Jong-Koelé 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding: foto van André Vlieger 
 



 

Psalm 13 
 
Hoe lang nog? - Vier keer wordt de vraag aan het begin van de korte 
Psalm gesteld. Deze vraag is heel actueel: Hoe lang nog moeten 
mensen lijden onder oorlog en geweld? 
Hoe lang nog moeten mensen vluchten om te kunnen leven? 
Hoe lang nog duurt het voordat wij de honger de wereld uit hebben? 
Hoe lang nog moet de aarde lijden onder de hebzucht van mensen? 
 
De vragen hangen dreigend in de lucht. 
 
Maar ze hoeven ons niet moedeloos achter te laten. 
Ze nodigen ons uit om te bidden en te spreken, net zoals de korte 
Psalm het zegt. 
 
Ze vragen om verbinding met God en medemens te maken. 
 
Alleen zo kunnen wij hen aan. Alleen zo blijft de hoop bestaan. 
 
 
Stefan Bernhard 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding: freepik 



Psalm 146 
 
 
Hoe zing ík mijn lof, mijn dank voor de Aanwezige, de Eeuwige God? 
 
Als Ida Gerhardt:  
Een psalm, tot het laatst, voor mijn God. 
Hij die recht doet aan de verdrukten, 
brood geeft aan wie hongerig zijn. 
De Heer, die de geboeiden bevrijdt, 
de Heer, die de blinden weer zien doet,  
de Heer die opricht de gekromden . . . . . . 
 
Als Gert Bremer: 
Laat mij maar zingen voor de Ene, 
psalmen zolang ik dagen heb. 
Die recht is voor verdrukten  
en brood voor hongerigen. 
De Ene, bevrijding voor gevangenen,  
de Ene, licht voor blinden,  
de Ene, fierheid voor gebogenen . . . . 
 
Als Huub Oosterhuis: 
Laat mij toch zingen zolang ik nog ben  
bij mijn verstand en bij stem. 
Zolang de oorlogen duren,  
de levenden sterven,  
de doden niet opstaan  
laat ons nog zingen  
de eeuwige woorden van liefde en vrede  
. . . . . . 
van ongeschonden landschap  
en geen kind meer kwijt  
. . . . . . . . 
alle dingen nieuw . . . . . . 

 
 

Silene Ponstein-Troelstra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Afbeelding: creationsofcolor.com/b7231 



Psalm 146 
 
 
Een prachtig loflied, waarbij we niet moeten vergeten dat hier de taal 
van het gebed, van het vertrouwen klinkt. Vandaag blijf ik vooral haken 
bij het zinnetje: "De Heer behoedt de ontheemden." 
 
Voor de schoolviering van een basisschool schrijven kinderen bij wijze 
van een gebed om ontferming op "Als ik denk aan wat er beter kan 
gaan". Een meisje uit groep 5/6: 
 
"In de vroege ochtend van 24 februari 2022 viel Rusland Oekraïne aan. 
Oekraïne was er al bang voor, dus stonden ze klaar om zichzelf te 
verdedigen. Je zou ook vluchten als er zoveel geweld op je afkomt. Bij 
het vluchten blijven de mannen in Oekraïne om hun land te verdedigen. 
De vrouwen en kinderen gaan weg. Er komen nu ook veel vluchtelingen 
naar Nederland. Laten wij op deze dag hopen dat de vluchtelingen zich 
hier veilig voelen. En dat de oorlog snel stopt." 
 
Boven deze psalm staat in mijn getijdenboek: "In ons leven loven wij 
de Heer, dat wil zeggen: door onze levenswijze". 
 
 
Nelleke Spiljard 

 

 



Psalm 146 
 
 
De eerste psalm van 5, die begint met Halleluja. 
Daarna volgen woorden als loven en bezingen.  
 
Een overweging schrijven over loven en halleluja zingen in deze tijd? 
Iets in mij verzet zich: 
Inkeren, stil zijn, bidden en bezinnen past mij nu meer.  
 
Maar dan na het Halleluja vervolgt de psalmist al snel heel concreet en 
ook praktisch, zoals: 
- "vertrouw niet op mensen met macht ........" 
- "Hij die recht doet aan verdrukten ......" 
- "brood geeft aan hongerigen ......" 
- "gebogenen opricht ......" 
- "de vreemdelingen beschermt ......" 
- "wezen en weduwen steunt ....." 
 
Ja, daarop bezinnen, zoeken in mijn ziel wat is nú: het goede doen? 
Hoe wek ik, op weg naar Pasen, "Christus in mij" en doe naar míjn 
mogelijkheden met hoofd, hart, ziel en/of handen wat nodig is.  
 
Misschien toch Halleluja .......? 
........ omdat het mij gegeven is Psalm 146 te lezen, me daarop te 
bezinnen en te doen wat in mijn vermogen ligt ..........  
 
 
Heleen van de Weerd-Janssen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Afbeelding: pixabay 



Psalm 146 
 
 
"Zoekt het niet bij de groten der aarde, bij een mensenkind dat u niet 
uitredt; wijkt zijn adem, hij wordt weer tot aarde: op die dag zijn zijn 
plannen voorbij." 
 
Dat we ons niet moeten uitleveren aan machtige, belangrijke mensen, 
politici, celebrities, dat zij de wijsheid niet in pacht hebben, dat is wel 
duidelijk. Maar zouden we "het ook niet mogen zoeken bij" de vele lieve 
mensen in ons leven: ouders, kinderen, partners, vrienden. 
 
Ongetwijfeld mag de liefde tussen hen en ons vrijuit stromen. Is dat 
niet de belangrijkste kracht? Verderop in de Bijbel lezen we: "Dit is wat 
blijft: geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de 
liefde." Misschien wordt bedoeld: een liefde, zonder krampachtig 
vasthouden, zonder behoeftigheid. Een liefde die "belangeloos" is. 
 
En "als de adem wijkt" van een geliefde, is er natuurlijk groot verdriet. 
Hopelijk hebben we heel veel heerlijke momenten met elkaar 
doorgebracht. Het verdriet is er, de dankbaarheid is er. De liefde blijft. 
 
"Een psalm, tot het laatst voor mijn God.” 
  
 
Vincent Duindam 
 
 

kracht die geen tijd kent 
grafstenen doet verzakken 

en mensen opstaan. 
 
 

 



Psalm 146 
 
 
Vertrouw niet op mensen met macht! 
 
Verkiezingen! Wie geef je je vertrouwen? Wie is het waard? Het is niet 
omdat men een grote mond heeft dat men ook het vertrouwen waard 
is.  
 
Er zijn van die machthebbers die vooral zichzelf interessant vinden. 
Wantrouwen is dan op zijn plaats. Maar het gebeurt ook dat 
machthebbers zeggen mensen te zullen redden uit hun nood. Soms is 
dat eerlijk, soms is zo’n belofte een rookgordijn voor eigen gewin. 
Macht vraagt dus om kritische controle. De vraag is wie zich echt sterk 
maakt voor mensen. Wie komt er op voor de uitgebuitenen, de 
hongerlijders, de gevangenen, de blinden, de gebrokenen, de 
vreemdelingen, de weduwen, de wezen?  
 
De psalm is duidelijk: als de armen op je kunnen rekenen, dán ben je 
het vertrouwen van allen waard. Aan óns om hén aan de macht te 
brengen.  
 
 
Joris Vercammen 

 

 
 

Afbeelding: pixabay 



Psalm 146 
 
 
Een lofzang op God die mensen helpt, blinden laat zien en zwakken 
opricht. Een God waar hulp vandaan komt in moeilijke tijden en een 
God die trouw is. 
 
Het lijkt haast te mooi om waar te zijn, deze lofzang op God in de 
huidige wereld vol geweld, individualisme en machtsvertoon. Is het als 
roepen in de woestijn voor de mensen in Oekraïne? Voor de armen en 
de mensen die te maken hebben met ziekte? Voor ons als we ons 
machteloos voelen over wat er allemaal gebeurt?  
 
Kunnen we God wel loven in de chaos waarin we leven of is deze psalm 
een vurige wens.  
Een wens voor beter, eerlijker, gezonder en vredelievender. Steun in de 
rug om vol te houden en niet op te geven. Om door te gaan waar de 
weg lijkt te stoppen en uitzicht houden op het goede dat komt als een 
bloem die ontluikt. 
 
 
Anke de Jong-Koelé 

 

 



Psalm 146 
 
 
Deze Psalm is een van de Halleluja-psalmen waarmee het boek van de 
Psalmen gesloten wordt. 
De Septuagint, de Griekse vertaling van de Bijbel, schrijft deze Psalm 
toe aan de profeten Haggai en Zacharia. 
Het is het halleluja van Haggai en Zacharia. 
 
In deze Psalm wordt de Here geprezen. Hij is immers de enige waarop 
de mens ook in de stormen van het leven kan blijven vertrouwen. 
De Psalmdichter begint met zichzelf op te wekken tot dit wijs besluit. 
En hij hoopt dit te blijven doen zolang hij leeft. 
Hij waarschuwt tegen datgene wat de mens zo gemakkelijk doet: steun 
zoeken bij wat men zien kan. 
 
"Vertrouw niet op mensen met macht, op een sterveling bij wie geen 
redding is" (vs.3). 
Doe dat niet, want het zijn toch ook maar mensen. 
Neen, vertrouw niet de zichtbare mens met zijn grote woorden en zijn 
grootse plannen, maar de onzichtbare God, die Jacobs leven heeft 
beheerst en Israëls gangen heeft bestierd. Hij is God (vgl.vs.5). 
Hij is de machtige Schepper van de drie delen waaruit de kosmos 
bestaat: hemel, aarde en water (vgl.vs.6). 
Al wat er is, is vrucht van Zijn scheppend vermogen. 
 
NLB 146c vs.7 
 
 
Humbert Hessen 

 

 
 

Afbeelding: PrimoBibleverses 



Psalm 107 
 

 

Deze psalm verhaalt van de uitreddingen, die God zijn volk geschonken 

heeft, want "in het gedenken ligt het geheim van de verlossing". 
Steeds wanneer het volk zich zo’n gebeurtenis weer te binnen brengt, kan 
het de verlossing uit nieuw onheil dichterbij brengen. 

Datzelfde geldt ook voor mijn eigen leven. Wanneer ik door iets getroffen 

word wat me verlamt en waarvan ik denk er niet doorheen te zullen 

komen, kan het herinneren van een eerder doorgemaakte moeilijke 

periode me steunen, doordat mijn gedachten worden gericht op de afloop 

en het toén ervaren van Gods nabijheid. 

Ook nu kan de uitkomst heel anders zijn dan waarop ik hoop . . . maar ik 

heb het vertrouwen dat ik die weg niet alleen ga . . .  

 

"Rivieren, soms vallen ze droog, 

Oases worden woestijn zand,  

bloeiende akkers verbitterd. 

Men denkt wel ‘daar zit Hij achter’. 
 

Maar soms ook worden woestijnen 

tot meren vol water, blauw,  

en wordt het bittere zoet –  

is het jouw hand die dat doet?" 

 

(Huub Oosterhuis) 

 

 

Silene Ponstein-Troelstra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding: wikimedia.org/wiki/File:Holocaust_Namenmonument 



Psalm 107 
 
 
Psalm 107, verzen 21 en 22 (De Nieuwe Bijbelvertaling): 
 
Laten zij de Heer loven om zijn trouw, 
om zijn wonderen aan mensen verricht, 
laten zij hem dankoffers brengen, 
juichend zijn daden bezingen. 
 
Wij voelen ons vaak door God in de steek gelaten. Dat koninkrijk van 
U, wordt dat nog ooit wat? En die wonderen, waarom merken wij daar 
zo weinig van? Is de blijde boodschap wellicht "fake"?  
 
Als wij zo weinig merken van Gods trouw en van zijn werken, waarom 
hem dan dankoffers brengen, waarom hem bejubelen?  
 
Voor wie denken dat God ons hulpeloos achterlaat een goede raad: 
open je hart, open je ogen, open je oren. Dan kom je tot het inzicht dat 
juist wij God in de steek laten.  
In het lied "Wat de toekomst brengen moge" schrijft Jacqueline van der 
Waals: Vader wat Gij doet is goed! Leer mij slechts het heden dragen 
met een rustig, kalme moed! 
 
 
Wiel Hoekstra 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding: Lokale krant Bautzen. Osterreiten in de Lausitz, voormalige DDR.  
Biddend en zingend brengen ruiters de blijde Paasboodschap van dorp naar dorp 



Psalm 107 
 
 
We maken het allemaal denk ik wel in ons leven mee: niet weten welke weg 
nu de volgende zal zijn. 
 
Vooral in het vertaling van Karel Eykman die ik vond in zijn boek 
"Een knipoog van u zou al helpen" 
(ondertiteling Bij iedere psalm een gedicht): 
 
Ik weet niet meer waardoor 
ik voel mij asielzoeker in eigen land 
dakloze zwerver in eigen huis 
en nergens ben ik op mijn plaats. 
Afslag gemist, niet meer op de kaart te vinden. 
 
Ik weet niet meer op wat voor manier 
maar ik moet omkeren naar waar ik begon 
en teruggaan naar waar ik stond  
om over te houden wat mij nog rest. 
Afremmen helpt niet meer, ik moet stoppen 
 
Ik weet niet hoe u dat doet, God 
maar geef mij een plek waar ik kan zijn 
een vluchtstrook voor mijn angst 
en een stad om te bewonen. 
Tot mijn kern teruggebracht, op adem gekomen 
 
 
Henrike Rook 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding: eigen schilderij 



Psalm 107 
 
 
We kennen allemaal de stormen van het leven: er gebeurt iets in je 
(vrijwilligers)werk, in je relatie, met je gezondheid, of die van een 
geliefde. 
Dan kun je het even helemaal kwijt zijn: "een orkaan die de golven 
deed opslaan, hemelhoog, tot de gronden omlaag - hun ontzonk in dit 
noodweer de moed. En zij duizelden, slingerden als dronken: al hun 
zeemanskunst was vergaan." 
 
Soms weten we dat we doordat we iets te snel, of iets te kortzichtig 
waren, onheil over onszelf hebben afgeroepen. "want zij hadden Gods 
woorden getart. Dwazen aan hun afvallige wandel, aan hun eigen 
wandaden ziek." 
 
Maar het komt natuurlijk ook voor dat het noodlot ons treft, "zomaar", 
zonder dat ons enige blaam treft. Je kunt je enorm ellendig voelen: 
"hun geest werd in donker gehuld … in duister, in schaduw des doods, 
in pijnigend ijzer geklonken." 
 
Wat dan? Zou dan precies hetzelfde van ons gevraagd worden? Een 
ommekeer? Een weg naar binnen, naar de diepste grond? 
 
 
Vincent Duindam 
 

 
 

een kindje van twee 
staat bij het graf van oma 
-"waar zit nou de deur?" 

 
 



Psalm 107 
 
 
De wijze neemt dit ter harte 
 
En kent de trouw van de Heer. 
 
Je leven bekijken vanuit de brokstukken van je bestaan. Dat zullen we 
niet zo gauw doen.  
Onze redding zoeken we in valse trots, die schaamte en schuld moet 
verbergen. Schaamte omdat we door onszelf of door anderen niet 
gerespecteerd werden, schuld omdat we een aandeel hadden in het 
kwaad dat aangericht werd.  
Valse trots is een chronische aandoening die het hart en de blik 
vernauwt zodat het zicht op onze gebrokenheid verdwijnt.  
 
Jammer, zegt de Psalm, want precies wie de gebrokenheid aankijkt, 
kan ook Gods redding ervaren. Schaamte leidt naar kracht en schuld 
naar verbondenheid. Gebrokenheid leidt naar wijsheid. Zoals de zon 
schittert in glasscherven.  
 
Wie weet met de eigen wonden om te gaan, wordt een hartelijk en 
betrokken mede-mens, bevrijd van de vijand van de trots.  
Bij hen vinden we de wijsheid die de wereld nodig heeft. Bij hen is te 
zien hoe God in gebrokenheid mensen nabij is. 
 
 
Joris Vercammen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding: pixabay 



Psalm 107 
 
 
De verleidingen zijn groot. Steeds weer dwalen we af en komen we in 
de problemen. Macht en rijkdom, het komt steeds op ons pad en 
vernietigt onze samenleving.  
Burgers zoals nu in Oekraïne en burgers in dictaturen komen in de 
problemen door de machtswellust.  
 
Kijken we weg of helpen we waar we kunnen? Op het moment dat ons 
bestaan bedreigd wordt komen andere waarden naar boven die soms 
weggezakt waren.  
Inzicht, oprechtheid, soberheid en toewijding worden belangrijker dan 
geld en macht. Wie zal ons helpen als we in nood zijn?  
 
In de psalm redt Jezus keer op keer. Hij draait de wereld om en leert 
ons voor elkaar te zorgen. Want bovenal mogen we leren met elkaar in 
vrede te leven! 
 
 
Anke de Jong-Koelé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding: Liobaklooster 
 
 

 



Psalm 107 
 
 
Psalm 107 getuigt van vier verschillende soorten mensen in nood en 
hoe God hen redde: zwervers, gevangenen, zieken en mensen die door 
de storm heen en weer geslingerd werden.  
 
Hoe erg onze tegenslag of ons lijden ook is, God kan erdoorheen 
breken om ons te helpen wanneer wij Hem aanroepen. Hij is immers 
liefdevol en vriendelijk voor de mensen die in nood verkeren. 
 
Het aanzitten van mensen die van oost en west, van noord en zuid 
komen is een verwijzing naar het Koninkrijk van God, waar iedereen 
van harte welkom is door de rechte weg die God wijst. Hij bevrijdt ons 
van onze dwaalwegen door Jezus Christus, Die de ware weg ten leven 
is. 
 
Ook vandaag in deze tijd van bezinnen en bekeren geldt onder elke 
levensomstandigheid de aansporing Gods macht en trouw te bezingen, 
terwijl wij eraan herinnerd worden Hem te blijven dienen met een 
gelovig en gehoorzaam leven. 
 
 
Denny Zinhagel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding: Yssa.nl 



Psalm 126 met lied 126a: 

Refrein: "Als God ons thuis brengt uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn . . " 
 

Na 50 jaar ballingschap in Babylonië mogen de Joodse ballingen terugkeren naar 

Jeruzalem . . . hun droom wordt in 538 v.Chr. werkelijkheid: 

 

"Wij zullen zingen, lachen, gelukkig zijn. 
Dan zegt de wereld: 'Hun God doet wonderen'. 
Ja, Gij doet wonderen, God in ons midden, Gij onze vreugde". 
Refrein 
 

Terug in Jeruzalem begint het puin ruimen en de wederopbouw, maar keert ook de 

oude manier van leven terug en hun blijde vreugde verdwijnt: het was een omkeer 
van buitenaf en geen innerlijke omkeer van henzelf. 
Iets dergelijks herkennen velen uit hun eigen leven. Als ik iets ingrijpends 

meemaak, verandert mijn "waardenpatroon": belangrijke dingen worden 

onbelangrijk, en andere staan ineens op de voorgrond. Zó wil ik leven! . . maar . . 

ongemerkt verdwijnt dit op den duur, en keer ik terug in mijn oude patronen. 
 

In "Breng ons dan thuis, keer ons tot leven . . ." bidden de ballingen om die echte 

omkeer: ze moesten a.h.w. uit deze tweede "ballingschap" thuiskomen: 

 

Breng ons dan thuis, keer ons tot leven 
zoals rivieren in de woestijn  
die, als de regen valt, opnieuw gaan stromen. 
 
Wie zaait in droefheid zal oogsten in vreugde. 
Een mens gaat zijn weg en zaait onder tranen. 
Zingende keert hij terug met zijn schoven. 
Refrein 
 

 

Silene Ponstein-Troelstra 

 

 
 

Afbeelding: Psalm 126 Tweeluik Gejuich, Christa Rosier 



Psalm 126 
 
 
"Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap". Het verlangen naar thuis. 
Wat zit dat diep. Ik denk aan de vele ontheemden, de vele vluchtelingen. 
Ook zoveel mensen in Nederland, die dakloos zijn geworden.  
De zoektocht van jongeren: waar hoor ik thuis?  
 
Aan mijn oma op haar afdeling voor dementerenden in het verpleeghuis, 
meest vrouwen, van wie velen rond vijf uur zo onrustig worden: maar nu 
moet ik echt naar huis hoor. 
Aan iemand van wie het kerkje gesloten is en die daarna niet echt meer 
een nieuwe plek heeft kunnen vinden: "Ik kom nooit meer thuis".  
 
Het verlangen naar vroeger, naar een overleden geliefde, naar de 
gezelligheid van vroeger. 
Aan een vriendin, die zegt: "Altijd als er iemand overlijdt, ben ik ook een 
heel klein beetje jaloers: die mag al naar huis!" Eeuwig heimwee. 
 
In memoriam Ans - Willem Wilmink 
 
Al die herinneringen zijn eenzaam 
nu zij ze niet meer weet: 
 
De tuin met een schommel in zonlicht. 
De vijver. Het verdronken vogeltje. 
 
De morellenboom bloeit, 
wij kunnen de morellenboom zien bloeien, 
buurmeisje, 
maar wij kunnen daar niet meer komen. 
 
 
Nelleke Spiljard 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding: groei.nl 



Psalm 126 
 
 
David bezingt in Psalm 126 de hoop op terugkeer van het joodse volk 
uit de ballingschap, de blijdschap en de jubel die dan zal klinken.  
"Die nu nog zaaien met tranen, zij zullen oogsten met jubel" zegt hij. 
Hier klinkt de verwachting van hoe het zal zijn als het volk is 
teruggekeerd uit de ballingschap. Een lyrische toekomstschets.  
 
Maar als zo'n verwachting wordt ingevuld met concrete, aardse 
voorstellingen ontsporen ze vaak tot drama's.  
Dat zien we ook bij volgelingen van Christus, waar Judas Iskariot het 
dramatisch voorbeeld van is. Hij verwachtte een herstel van het joodse 
koninkrijk van David.  
Dat Christus' koninkrijk "niet van deze aarde" zou zijn paste niet in zijn 
voorstelling.  
 
Hebben ook wij niet dikwijls te duidelijke voorstellingen? 
Voorstellingen die ons het zicht op de werkelijkheid ontnemen?  
Voorstellingen die ons verhinderen open te staan voor dat wat naar ons 
toe wil komen? 
 
 
Pieter Meester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding: "Morgenrood", ivn.nl 



Psalm 126 
 
 
Verloren dochters, verloren zonen. "Ballingen". 
 
Als kind ben je nog zó dicht bij de bron, één met de bron. Maar de reis 
de wereld in is onvermijdelijk. En het zoeken naar de beloftes daarvan. 
Dat blijkt altijd een weefsel van geluk en pijn te zijn. Van winst en 
verlies. Iets krijgen en het kwijtraken. 
 
Een volmondig beamen van wat elk moment brengt, opent een poort, 
bevrijdt je van het koortsachtig zoeken naar meer, naar "iets anders". 
Vrij in de wereld, niet langer een gijzelaar ervan. 
 
De "ommekeer" heeft plaatsgevonden en vol vreugde "dragen we de 
schoven". 
 
Eindelijk thuis. 
 
 
Vincent Duindam 
 
 

waar kaarsjes doven 
gebrandschilderde ramen 

-licht valt erdoorheen. 
 
 

 



Psalm 126 
 
 
Doe het tij voor ons keren, Heer! 
 
Het gebeurt dat je soms als in een flits de oplossing ziet.  
Alsof het licht ineens aangaat in het donker. Wat zwaar om te dragen 
was, lijkt lichter geworden. Je voelt je bevrijd. Je voelt de kleine 
zaadjes van vrijheid in je hart. Toch is de vreugde van korte duur. De 
oude angst lijkt je toch terug in de greep te krijgen. Is er dan niets 
veranderd? Heeft je gevoel je bedrogen? 
 
Niet per se. De winst is dat het je richting gaf. Maar nu moet je zelf de 
weg nog gaan. De woestijn is gebleven, maar je hebt gevoeld dat er 
regen in de lucht zit. De droge bedding van je leven mág opnieuw 
water verwelkomen. Begin dus alvast de zaadjes uit te zaaien. 
Natuurlijk kost dat enige moeite. Maar je doet het met het oog op de 
oogst. 
En als je goed luistert hoor je je zelf al het wijsje neuriën dat je straks 
uit volle borst zult zingen…De Heer deed het tij voor je keren! 
 
 
Joris Vercammen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding: pixabay 



Psalm 126 
 
 
Zij die in tranen zaaien, zullen oogsten met gejuich. 
Wie in tranen op weg gaat, zal thuiskomen met gejuich. 
 
Kan het waar zijn, echt waar zijn? Zal de steppe gaan bloeien en 
juichen voor hen die verdriet hebben? 
Zal het zo zijn dat de laatsten de eersten worden? 
Dat ieder die in armoede leeft, volle schoven zal oogsten? 
Zal het dan toch gebeuren? 
 
Ik wil het zo graag geloven, ja erop vertrouwen dat die tijd gaat 
komen. Dat lukt niet altijd, maar hoop doet leven, dus ik blijf het 
proberen. 
Tot dat onze mond zich vult met een lach, onze ogen met tranen van 
geluk. 
Zodat we samen kunnen zingen van blijdschap! 
 
 
Anke de Jong-Koelé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding: eigen foto 



Psalm 126 
  
 
Dromen zijn onder meer ook producten van onze verbeelding. 
Wij maken ons een beeld van hoe het zou kunnen zijn. 
Onze wensen en verlangens krijgen daarin vorm. 
Ze worden gevoed door de bron van ons zijn. 
Waar droom jij van? 
Op de reis door de woestijn hebben wij dromen nodig. 
Want zo kunnen droge valleien tot rivieren worden 
En er kunnen bloemen bloeien waar nu nog droogte heerst. 
 
Het beeld van Joke Witsen voor de Vredesweek 2017 is volgens mij 
zo’n droom. 
Een explosie van alle kleuren van de regenboog. 
Omdat mensen elkaar ontmoeten, omhelzen. 
Zodat mensen elkaar kunnen ontmoeten, omhelzen. 
Wie geeft water zodat deze kleuren kunnen bloeien? 
 
 
Stefan Bernhard 

 

 
 

Afbeelding: Joke Witsen 
jokewitsen.nl/dagboek/hoe-zou-jij-de-vrede-verbeelden 



Psalm 22 
 
 
De roep om Gods hulp klinkt misschien wel het meest indringend  
in het "Mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten?" van psalm 22. 
Maar zoals in zoveel psalmen wordt ook hier de weg terug gevonden in het zich toevertrouwen 
aan God, die uitredding zal brengen. 
 
Die beweging zien we ook in Psalmen vrij van Huub Oosterhuis, maar daarna eindigt psalm 22 
met: 
 
"Maar waarom 
heb jij mij verlaten 
toen de aarde schokte en beefde 
de rotsen scheurden 
 
waarom toen ik om je schreeuwde 
heb je mij niet gestild? 
 
Toen ik daar hing 
en maar hing 
aan mijn polsen gehangen 
 
levend gevild." 
 
 
En Gert Bremer bidt na psalm 22: 
 
"Gij, Ene, 
het ergste dat mij overkomen kan 
is dat zwijgen van Jou. 
Dat brengt mij bij mijn naakte zelf 
en maakt mij klein en kwetsbaar, 
los van al mijn beelden van Jou 
en te kijk voor iedereen. 
Jij hebt mij toch gewild! Red Jij mij? 
Ene, Gij, 
of is dit juist Jouw weg: 
de weg van het naakte?" 
 
 
Silene Ponstein-Troelstra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding: Marc Chagall, de biddende jood 



 
 
Witte Donderdag 
 
Hij onthaalde ons aan tafel, 
lam van Pasen, 
hief zijn handen, sprak de zegen 
voor dit eten. 
 
Niet alleen zijn vrienden kregen 
deze zegen, 
 
hij omarmt ook ons, bedient ons 
in zijn liefde 
 
en omvat in dit gebaar de 
hele aarde. 
 
Hij dronk wijn om onze pijn, om 
onze vreugde, 
 
voor de Grieken en de Joden: 
brood gebroken. 
 
 
Corja Bekius 
 
 
beeld: Marc Chagall (1931), De Israëlieten eten 
het paaslam 
tekst: Andrë Bjerke, vertaling: Andries Govaart 
in: Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk, 
lied 567 



 
 
Goede Vrijdag 
 
Mijn God, mijn God, waarom verstoot u mij? 
U was mij zo vertrouwd en zo nabij, 
maar nu houdt u zich doof, God. Hoort u mij? 
Ik ben wanhopig, 
ik schreeuw het uit, maar u blijft mij ontlopen. 
U ziet mij niet. Bent u mijn naam vergeten? 
U redt mij niet, u die mijn God zou heten, 
hoort u mij niet? 
 
 
Corja Bekius 
 
 
beeld: Marc Chagall (1950) 
Christustekst: Renee van Loenen (2020), Psalm 22b 
in: Psalmen Nieuw (2022) 
 
 
 

 
 

 



 
 
Stille Zaterdag 
 
Uittocht – doortocht – corridor naar het leven 
 
 
Uit een stroom van beelden 
komt steeds dat ene jongetje naar voren 
huilend loopt hij met zijn rugzak over een weg -  
heel alleen. 
 
Ergens voor hem uit gaat zijn moeder 
op weg naar de grens 
op de vlucht voor de oorlog 
de dood op hun hielen. 
 
Het jongetje kan niet meer.  
Doorlopen, roept zijn moeder - 
hij moet. 
 
Kyrie eleison 
 
 
Corja Bekius 
 

 
Uittocht - doortocht - corridor naar het leven  
weg naar Pasen anno 2022 
 
beeld: Marc Chagall (1931) Doortocht door de Rode Zee 



PASEN 
 
 

 
 
Beeld:Marc Chagall (1964), Het leven 
 
 
 
De redactie van de veertigdagenkalender wenst iedereen leven voluit. 
 

 

 

 

 


